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Zelf ben ik nog niet zolang ‘van Schoonhoven’ en ik merk dat heel vaak verwezen wordt 
naar winkels en andere bedrijven als je een plek in de stad wilt aangeven. Het was 
‘achter de winkel van X’, of ‘waar nu de werkplaats van N is’. Herkenbare bedrijven zijn 
kennelijk ijkpunten in ons collectieve geheugen geworden.

Steeds meer echter zijn wonen en werken 
gescheiden. Veel bedrijven zijn tegenwoordig 
gevestigd op anonieme bedrijventerreinen aan 
de rand van de stad. Dat heeft natuurlijk veel 
voordelen – je wilt bijvoorbeeld niet dat al die 
vrachtwagens door de stad rijden – maar de 
bedrijven worden minder herkenbaar. Ook de 
opkomst van landelijke winkelketens zorgt voor 
een grotere eenvormigheid, zo is de Kruidvat-
winkel in Bergambacht niet veel anders dan die 
in Schoonhoven. 

In deze Scoenhove gaat het o.a. over winkels 
en de voorbeelden illustreren veranderingen  
die ook landelijk te zien zijn. Boer Terlouw 
verkoopt eerst de melk van eigen koeien,  
het bedrijf groeit uit tot een winkel waar 
gestandaardiseerde producten verkocht 
worden. De hoedenwinkel van Groenen  
groeit uit tot een keten van modewinkels.

De prachtige beelden van de winkels uit  
de periode voor de Tweede Wereldoorlog 
brengen wel het risico met zich mee dat er  
een geromantiseerd beeld van het verleden 
ontstaat. Het zou goed zijn om ook eens een 
nummer van Scoenhove te wijden aan de 
arbeidsomstandigheden, bijv. van de  
127 werknemers van de sigarenmaker Valk  
in de niet al te grote werkplaats. Of aan de 
inkomens van de arbeiders die ertoe leidden dat 
de coöperatieve consumentenvereniging 
Helpmekaar ontstond. Maar voor nu: geniet van 
de historie van Schoonhovense bedrijven. 

Peter van der Zwaal

Secretaris, hoofdredacteur

Foto op pagina 2: 

Neeltje van der 

Ree-Pluut bleef 

ook tijdens haar 

huwelijk de 

winkel runnen. 

Ze gaf haar 

hoedenzaak bij 

de Stenenbrug 

de naam  

‘De Zwaluw’;  

nu is daar  

‘By Marry’ 

gevestigd 

(Haven 50).

De gebruikte bronnen en leessuggesties staan op de website. Bij sommige artikelen is er  
meer tekst dan in Scoenhove is opgenomen. Scan de QR-code voor aanvullende informatie. 

Een boodschap
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Het was relatief eenvoudig om fraude te plegen 
door de melk voor verkoop af te romen, aan te 
lengen of zowel af te romen als aan te lengen. 
Bovendien bracht de niet-gekoelde melk een 
reëel gezondheidsrisico met zich mee. Bij een 
groot onderzoek in 1912 naar de kwaliteit van 
de melk die in Schoonhoven werd verkocht, 
bleek dat 44% van de afgenomen monsters was 
aangelengd en/of afgeroomd, 46% bevatte een 
te hoog vuilgehalte, 33% te veel bacteriën en 

22% bleek afkomstig te zijn van koeien met 
ontstoken uiers. 

Daar stond tegenover dat de zuivelindustrie 
volop in beweging was: er ontstonden landelijke 
controlestations waar melkmonsters getest 
konden worden en er kwam wetgeving; in eerste 
instantie op gemeentelijk niveau en in 1925  
ook landelijk. Schoonhoven kreeg bijvoorbeeld 
een gemeentelijke melkverordening in 1913, 
waarbij melkhandelaren onder andere  

De melkoorlog van 1921
Een eeuw geleden was melk één van de lastigere dossiers voor de gemeenteraad van Schoonhoven.  
Je kunt het je nu maar moeilijk voorstellen als je de keurige rijtjes melkpakken in het schap ziet staan, 
maar zuivel was een ingewikkeld product. De gemeenteraad hield dit dus goed in de gaten, wat soms  
tot een conflict leidde met de circa 14 melkhandelaren in de stad, onder wie Gerrit Jan Terlouw.  
In 1921 dreigde er zelfs kort een melkoorlog.

Aartje en Jo 

Terlouw in de 

winkel op  

Haven 73 

(1935-1940)
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verplicht werden om zich aan te sluiten op de 
waterleiding. Tegelijkertijd ontstond er een 
echte melkindustrie. In de melkfabrieken werd 
de melk gepasteuriseerd of gesteriliseerd en 
daardoor langer houdbaar gemaakt. 

Vanaf het einde van de negentiende eeuw 
werden diverse melk-, boter- en kaasfabrieken 
opgericht, met name in Noord-Holland, 
Friesland en Groningen. In het Groene Hart, 
waar in vergelijking met andere delen van 
Nederland van oudsher veel zuivel voor de 
markt werd geproduceerd, kwam die 
industrialisatie relatief laat op gang. De 
melkfabriek in Schoonhoven aan de Lopiker
singel werd weliswaar al in 1901 opgericht, 
maar veel melkhandelaren kochten hun melk 
nog direct bij de boer of hadden zelf koeien.  
Veel melk die in Schoonhoven verkocht werd, 
was daardoor dus ook niet gesteriliseerd of 
gepasteuriseerd, maar rauw, wat eventuele 
ziektekiemen weer in de hand werkte. 

De melkwinkel van Terlouw
In 1919 opende Gerrit Jan Terlouw een melk-
zaak op Haven 73. Terlouw had tot 1919 net 
buiten Schoonhoven aan de Lopikerwetering 
(min of meer op de plek waar nu de C.G. Roos-
weg loopt) een boerderij met een aantal koeien 
gehad. De verhuizing naar de stad betekende 
echter niet dat de koeien werden weggedaan. 
Tot ca. 1939 stonden ze een deel van het jaar 
achter de winkel op stal. Terlouw had achter de 
winkel ook een kaaskamer, waar zelf kaas 
gemaakt kon worden. 

Melkoorlog
Naast bovenstaande kwesties rond de kwaliteit 
van de zuivel, kon ook de prijs van de melk voor 
verhitte discussies in de gemeenteraad zorgen. 
Wanneer de melkprijs te hoog werd, was de 
melk te duur voor de armere inwoners van de 
stad en moest er worden ingegrepen. In de lente 
van 1921 liepen de gemoederen hoog op. Het 
voorjaar was normaal gesproken de tijd in het 
jaar dat de kalveren werden geboren, de koeien 
het meeste melk gaven en de prijs van de melk 
snel daalde. Hoewel in omringende gemeenten 

De melkwinkel 

van Terlouw op 

Haven 73, eerste 

helft jaren ’50
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de melkprijs inderdaad snel afnam, bleef in Schoonhoven de melk duur:  
fl. 0,20 per liter. Toen in de loop van april in Bergambacht de prijs inmiddels 
tot fl. 0,15 was teruggelopen, terwijl die in Schoonhoven nog steeds even 
hoog bleef, was voor burgemeester Frederik Hendrik van Kempen de maat 
vol. Als het niet goedschiks kon, dan moest het maar kwaadschiks.

Op een spoedvergadering van de gemeenteraad op vrijdag 15 april 
deelde hij de raadsleden mee: ‘Als de melkoorlog moet worden 
uitgevochten, [zal] de gemeente altijd winnen.’

De burgemeester zette grof geschut in. In de Schoonhovensche Courant 
van 15 april 1921 was te lezen dat ‘Maandag 18 April a.s. van gemeentewege 
zal worden begonnen tot den verkoop van volle gepasteuriseerde Melk tegen 
16 Cent per Liter.’ De burgemeester had de melkhandelaren in een hoek: 
wilden ze geen klandizie verliezen, dan moesten ze met de prijs dalen. In 
het weekend van 16 en 17 april kon de burgemeester de gemeenteraad 
dan ook laten weten dat er een compromis gesloten was:

Gerrit Jan Terlouw met drie van zijn kinderen (v.l.n.r.: Aartje,  

Gerrit Jan jr. en Jo) voor de winkel aan de Haven 73 (1940-1944). 

Jo en Aartje Terlouw op de plaats achter de winkel (1940-1944).  

Links de schuur en stal waar tot 1939 de koeien stonden.

Huwelijksfoto van Gerrit Jan Terlouw en Trijntje Maat die op 4 maart 1898 in Groot-Am-

mers trouwden. Hij was in Goudriaan geboren en zij in Groot-Ammers.
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‘De melkhandelaren zijn bereid van af maandag 
a.s. de melk te verkoopen tegen 17 cent per liter 
thuis bezorgd en 16 cent per liter afgehaald aan 
de winkel. Ze verbinden zich de melk zoowel aan 
vaste klanten als niet vaste klanten te verkopen.’

Schoonhoven kende op dat moment veertien 
melkhandelaren, van wie één gevestigd in 
Willige Langerak. Onderling hadden ze prijs
afspraken en hanteerden ze binnen de gemeente
grenzen één melkprijs (Schoonhoven was hierin 
overigens geen uitzondering). Een vaste melk-
prijs betekende echter niet dat de onkosten voor 
alle melkhandelaren hetzelfde lagen: fl. 0,16 kon 
voor de ene melkhandelaar betekenen dat hij er 
een leuk zakcentje aan overhield, terwijl het voor 
een ander net aan genoeg was om de onkosten 
te dekken. Terwijl zeven melkhandelaren in 

1921 zonder al te veel commentaar akkoord 
gingen met een prijsverlaging, liet Terlouw 
weten dat hij ‘wou dat de Burgemeester met de 
Minister onderhandelde, dan zou de melk eer 
duurder dan goedkooper worden.’
Ook Terlouw kon ondanks zijn protesten niet 
anders dan meegaan met de prijsverlaging. Het 
zou zijn melkhandel gelukkig niet de kop kosten. 
Bij zijn overlijden in 1944 was de naam Terlouw 
stevig verankerd in Schoonhoven. Jongste zoon 
Gerrit Jan zou de winkel op de Haven overnemen, 
zoon Klaas had een paar jaar eerder een melk- 
winkel in de Lange Weistraat overgenomen.  
En ook Klaas’ zoons, Gerrit en Nico, zouden  
nog decennialang vaste gezichten in de 
Schoonhovense melkhandel zijn.

Erik Jan Dros

Veel keus bij de melkboer

De melkhandelaren, of melkboeren, konden een 
breed assortiment aan zuivelproducten verkopen. 
Het (landelijke) melkbesluit maakte bijvoorbeeld 
onderscheid tussen melk, taptemelk (afgeroomde 
melk), (koffie)room, slagroom, karnemelk, 
karnemelkspap, yoghurt, melkyoghurt en 
kindermelk. Daarnaast zullen veel melk
handelaren ook kaas, boter en eventueel 
vleeswaren verkocht hebben. Gerrit Jan Terlouw 
had bijvoorbeeld ook een vleessnijmachine in de 
winkel staan.

Gerrit Jan 

Terlouw jr.  

met zijn  

melkkar langs  

de Oude  Singel 

(1940-1944).
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Valk en sigaren zijn zeker tachtig jaar in 
Schoonhoven met elkaar verbonden. Ooit als een 
winkel begonnen, heeft het bedrijf een turbulent 
bestaan gekend. De stichter van het bedrijf, Jan 
Willem Valk, wordt geboren in Krimpen aan de 
Lek als zoon van een schipper. Hij trouwt met 
Adriana Dochterom en koopt op een veiling in 
Schoonhoven het winkelwoonhuis nu Haven 21. 
In januari 1870 overlijdt zijn vrouw. Jan Valk 
blijft achter met één zoon, Jan Nicolaas. Hij 
trouwt nog in hetzelfde jaar met Rieka van de 
Bunt. Met haar krijgt hij nog twee zonen. 

Lange Weistraat (personeel staat voor de fabriek)

In 1871 start Valk met de verkoop van sigaren, 
die hij dan nog niet zelf produceert. Daar is hij 
in 1889 mee begonnen. In dat jaar koopt hij een 
pakhuis in de Lange Weistraat, waarin een 
sigarenfabriek wordt gevestigd.

J.W. Valk was een ambitieus zakenman. Hij 
gedroeg zich als een echte grootindustrieel en de 
verschillende maatschappelijke instellingen in 
Schoonhoven deden zelden tevergeefs een beroep 
op hem. Hij kreeg ook een positie in het gemeente
bestuur en was onder meer lid van de commissie 
die toezicht houdt op de strafverordeningen. 

In 1896 kwamen de drie zonen in het bedrijf. 
Een jaar later vertrokken vader J.W. Valk en de 
zoon uit het eerste huwelijk uit het bedrijf. Het 
werd voortgezet door de broers Martinus en Jan. 

Sigaren uit Schoonhoven
Rond 1900 was in Schoonhoven sigarenmaker het meest voorkomende beroep, na zilversmid. De meeste 
sigarenfabriekjes waren maar kleine bedrijfjes, maar één ervan behoorde bij de grotere.  Dat was de  
firma J.W. Valk en Zonen, met op het hoogtepunt van het bestaan 127 werknemers. Althans, dat suggereert  
de bouwvergunning voor de verbouwing van het fabrieksgebouw in de Lange Weistraat.

In 1893 kocht Valk 

het herenhuis 

Haven 29 op de 

hoek van de 

Fonteinsteeg. 

Deze foto van 

het personeel, 

ter gelegenheid 

van het 20-jarig 

bestaan van de 

sigarenfabriek, 

dateert uit 1909.
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Sigaren werden in die tijd verkocht onder 
verschillende merknamen. Er werd veel naar 
Nederlands-Indië en Zuid-Afrika geëxporteerd. 

Dat beide broers het met de merknamen niet 
zo nauw namen, blijkt wel uit het volgende 
rechtbankverslag: ‘Behandeld werd voorts de 
zaak tegen J.V. 29 jaar en M.A.V. 28 jaar, beiden te 
Schoonhoven sigarenfabrikanten, die in de loop 
van 1902 opzettelijk en in gemeen overleg in den 
handel hadden gebracht en op verschillende 
tijdstippen afgeleverd het merk sigaren Carte 
Postal, op welk merk de firma C.A. Spruyt te 
Gouda wettelijk recht had. Met een geringe 
afwijking was het fabrieksmerk door bekln. 
nagebootst. Door bekln. J.V. was aan de firma 
Spruyt geschreven dat binnen twee maanden de 
sigaren “Carte Posta’” zouden worden opgeruimd, 
doch niet te min bleven ook na dien termijn bekln. 
doorgaan met verkoopen, het welk zij ter zitting 
aan nonchalance weten.’ 

De eis luidt ƒ 60 boete tegen ieder en 
openbaarmaking van het vonnis in twee dag
bladen te Schoonhoven en Rotterdam. Er werd 

in 1906 een vergunning aan
gevraagd voor de verbouwing van 
de fabriek. In de toelichting werd 
vermeld dat “in de  inrichting  
127 mannelijke personen plegen te 
verblijven” en dat er 3 “privaten” (wc’s) 
zullen worden gemaakt. Er 
werkten dus geen vrouwen! Toch 
deden vrouwen veel werk. Als 
thuiswerkers zorgden zij – vaak 
met jonge kinderen – dat de tabaksbladen 
gestript werden. Een werkdag van tien uur,  
waarin evenzoveel ponden tabak kon worden 
gestript, leverde een inkomen van 25 cent op.

In september 1933 verhuist het bedrijf van de 
Lange Weistraat naar de het vroegere Militair 
Hospitaal aan de Oude Haven. In 1939 verlaat 
Martinus Valk het bedrijf, dat verder gaat onder 
als firma Valk & Co. De nieuwe vennoten zijn 
Anthonius en Petrus de 
Lange. In 1941 vertrekt 
Petrus. Het aantal werk
nemers is dan gedaald tot 31. 

A.C.A. Deerenberg  
wordt als nieuwe vennoot 
ingeschreven. Hij neemt de 
fabricage van tabaks
surrogaten ter hand.  
Vanaf 1943 gaat  
A. C. A. Deerenberg alleen 
verder. In augustus 1952 
wordt het bedrijf opgeheven.

Ad de Vaal

Sigarenbandjes 

van Valk & Co, 

(ca. 1939)

De vroegere sigarenfabriek van  

J. W. Valk & Zonen in de Lange Weistraat

Het briefhoofd van de firma J.W. Valk en Zonen met een 

afbeelding van de fabriek in de Lange Weistraat. 
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Een familiegeschiedenis 

Van zeilboeier 
tot vrachtauto
De familie van Leen Ouweneel stamt oorspronkelijk uit 
Zevenhuizen, waar destijds uitgebreid turf werd gestoken,  
de zogenaamde baggerturf. Daarbij waren turfschepen nodig 
om de turf naar afnemers te vervoeren. Daar hielden zijn 
voorouders zich in eerste instantie mee bezig. Toen alle turf 
gestoken was, legden zij zich toe op de beurtvaart. 

Gijsbert Ouweneel, geboren in Streefkerk, was beurtschipper 
tussen Streefkerk en Rotterdam. Hij trouwde in 1866 met 
Jannigje Stout uit Lekkerkerk en zij vestigden zich in Ammerstol. 

Koopacte boeierschuit Weltevrede 1908 Tol circa 1915; links de zeilboeier Weltevrede met staand opa Leen Ouweneel
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Zij kregen zestien kinderen. Het tiende kind was 
Jan Willem (1880-1957), die trouwde met Sara 
de Jong (1886-1970), zij woonden op Tol 4. Zijn 
schip heette Vrouw Sara. Hun kinderen Gijs en 
Evert zijn ook schipper geweest. 

Het twaalfde kind van Gijsbert en Jannigje 
was mijn grootvader Leendert (1883-1970), 
gehuwd met Cornelia Zanen (1884-1929), zij 
kregen 10 kinderen. Ook hij en later zijn zoon 
Cor, zetten de schipperstraditie voort.  Zowel 
opa Leen als mijn vader Cor hebben belangrijke 
archiefstukken nooit weggegooid. Met behulp 
van deze stukken kan de geschiedenis van het 
transportbedrijf verteld worden.

Van Weltevrede tot Cornelia
Opa Leen kocht op 9 september 1908 van Daniel 
de Jong uit Rotterdam het recht van beurtveer 
van Schoonhoven op Rotterdam vice versa met 
daarbij de ijzeren boeierschuit, genaamd 
‘Weltevrede’, volgens meetbrief 44 m3 groot met 
staand en lopend want, zeilen, ankers en 
verdere scheepsinventaris, voor een bedrag van 
vierduizend gulden. Dit bedrag moest volledig 

bij particulieren worden geleend, onder andere 
bij notaris Teyinck. 

Op 16 december 1921 kocht opa Ouweneel van 
Cornelis Pieter en Johannes Jacobus Meyer de 
ijzeren motorboot genaamd ‘Onderneming’, 
groot 55 ton, waarmee tot dan toe het beurt
verkeer tussen Schoonhoven en Amsterdam was 
uitgeoefend. De prijs van het schip bedroeg 
negenduizend gulden, waarvan direct werd 
betaald 5500 gulden (waarvan 5000 hypotheek) 
en het restant na verkoop van de zeilboeier. De 
aanwinst vernoemde hij vervolgens naar zijn 
vrouw Cornelia.

Beurtvaart betekende dat passagiers en vracht volgens een 
dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. Het 
was eeuwenlang aan vergunningen gebonden. Het woord 
‘beurt’ betekende dat schippers in een geregelde volgorde 
moesten varen. Het huidige beurtvaartadres herinnert nog 
aan dit verleden. De verzending van een partij goederen 
wordt nog steeds door zo’n vrachtbrief in viervoud begeleid.

De ijzeren 

motorboot 

‘Onderneming’ 

(later Cornelia), 

die opa Leen op 

16 december 1921 

kocht.

De Cornelia 

wordt gelost  

aan de Scheep-

makershaven, 

eind jaren ’30
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Het pand Tol 8, waar vanuit meer dan 50 jaar 
het transportbedrijf werd gerund, was 
oorspronkelijk een winkel in ‘Koloniale Waren’, 
uitgeoefend door Johannes Eshuis. In augustus 
1923 liet Antje Seinen, de weduwe van Johannes, 
het pand door kandidaat-notaris Barend Jan 
Teyinck veilen in koffiehuis Belvedère. Bij afslag 
op 16 augustus werd het pand gemijnd door Ernst 
Gerardus de Jong voor ƒ 4.550 in opdracht van 
Leendert Ouweneel, schipper te Schoonhoven. 
Ook nu moest hij het totale bedrag als hypotheek 
lenen en wel bij Andreas Broeders, meester-
bakker uit Rotterdam.

De Tweede Wereldoorlog
Tien jaar later kocht hij van Pieter Zanen uit 
Ammerstol een bodedienst van Schoonhoven op 
Rotterdam met inbegrip van een vrachtauto voor 
ƒ 1.500. Deze vrachtauto werd op 24 februari 
1940 vervangen door een Chevrolet-bodeauto-
mobiel voor een bedrag van ƒ 3.250 op huur-

koopbasis, tegenwoordig zouden we zeggen 
geleased. Deze vrachtauto werd al op  
21 mei 1940 door de Duitsers gevorderd met 
een zogenaamde ‘Empfangbescheinigung’ ofwel 
een ontvangstbewijs. Uit een aantal stukken 
blijkt dat er toch van die vrachtauto gebruik kon 
worden gemaakt, onder andere voor het 
transport van gecondenseerde melk van Amilko. 
Op 8 oktober 1941 werd de rijvergunning door 
de Rijksverkeersinspectie echter ingetrokken en 
de vrachtauto inbeslaggenomen. Wel werd 
hierbij gesteld dat de wagen zou worden 
gekocht, nadat de waarde door een commissie 
van Hollandse experts zou zijn bepaald.

Op 6 augustus 1943 werden zowel het huis 
en de zaak als het motorschip de Cornelia 
verkocht door vader Leen aan zijn zoon Cor 
Ouweneel voor een totaalbedrag van ƒ 10.000. 
Op de verkoopakte is geen sprake meer van een 
vrachtauto, zodat het bedrijf voortgezet moest 
worden met het schip. Regelmatig moest ook 
voor de Duitsers worden gevaren. Dat dit niet 
zonder risico was, blijkt wel uit de nota waarin 
een toeslag voor ‘Gefahrengeld’ wordt vermeld. 

Na de oorlog probeerde Cor zijn door de 
Duitsers in beslag genomen schip terug te krijgen. 
Op 7 mei 1945 schreef de commandant van de 
Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten 
Schoonhoven i.o. een verzoek om hem hiervoor 
vrije doortocht te verlenen naar Rotterdam. Hij gaf 
als reden op dat hij voor de voedselvoorziening 
wilde gaan varen. Uit mondelinge overlevering 
weten we dat het schip door de Engelsen was 
lekgeschoten bij de Moerdijk. Verder kunnen we 

Op de voorgrond 

de schepen van 

Gijs en Evert 

Ouweneel; op de 

achtergrond de 

rode vracht

wagen van Cor 

Ouweneel op de 

Scheepmakers-

haven (1960-

1965)
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in een brief van 8 augustus 1950 van Assurantie-
kantoor Roodenburg lezen dat er een molestscha-
de (schade als gevolg van oorlogshandelingen) zal 
worden uitgekeerd van ƒ 3.087 verhoogd met  
ƒ 215 aan bergings- en sleepkosten. 

Na de oorlog
Hoewel na de oorlog het bedrijf werd voortgezet 
onder de naam Auto- en Motorbootdiensten 
voorheen L. Ouweneel, werd de Cornelia al in 
1949 verkocht en werden voortaan alleen 
vrachtauto’s gebruikt. Eerst een Bedford 
legertruck, in 1954 gevolgd door een Austin 
vrachtauto. Destijds kon in geval van oorlog de 
vrachtauto door het Ministerie van Oorlog (nu 

Defensie) nog gevorderd worden en de auto 
diende daarom periodiek te worden gekeurd bij 
het Instructie Bataljon Van Heutz op Wal 5. In 
1965 werd het bodebedrijf van Jan den Hartog, 
gevestigd in de Lange Weistraat, overgenomen 
in samenwerking met de N.V. Stoomboot 
Reederij op de Lek. Dit werd in 1971 zelfs 
gevolgd door overname van de vrachtautodienst 
van de Reederij van Culemborg Expresse N.V.

De gezondheid van Cor Ouweneel ging 
achteruit en ik noch mijn broer Pieter wilden 
het bedrijf overnemen. In 1975 werd het bedrijf 
verkocht aan de firma Slootstra, die het nog een 
aantal jaren heeft voortgezet. 

Leen Ouweneel

Links: Nota voor 

het vervoeren 

van vracht voor 

de Wehrmacht 

met gevaren-

geld. 

Rechts: Brief van 

de Binnenlandse 

Strijdkrachten 

om Cor Ouweneel 

een vrije 

doortocht naar 

Rotterdam te 

verlenen.
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De naam Groenen is in Schoonhoven lang een begrip geweest door de gelijknamige 
textiel- en meubelwinkels in de stad. Allemaal eigendom van de ondernemende familie 
Groenen, die in het begin van de 20e eeuw vanuit Brabant naar Schoonhoven kwam. 
Frans en Piet Groenen begonnen met de handel, hun kinderen bouwden de 
onderneming verder uit tot een concern met 22 winkels. 

Frans (1880-1922)
Frans Groenen is de eerste die naar Schoonhoven 
komt, in 1901. Hij trouwt hier in 1906 met Anna, 
dochter van goudsmid Johannes van Vliet. In 1909 
openen Frans en Anna hun winkel in ‘Hoeden, 
Petten en Parapluies’ aan Lopikerstraat A 354 
(nu 53). Frans staat al snel bekend onder de 
bijnaam ‘de Pet’. Hij verkoopt naast dames- en 
herenhoeden ook ‘kinderstroohoeden, harde en 
slappe hoeden en petten’. De voorraad paraplu’s is 
enorm: er is keuze uit meer dan 300 exemplaren. 

Uitbreiding
Al snel breidt Frans zijn 
handel uit met hand- en 
trapnaaimachines (1912). 
Nog later komen er artikelen 
bij als handschoenen, 
sokken, dassen, boorden, 
mode-artikelen en reukwater. 
Anna bedient in de winkel, Frans en zijn 
personeel bezoeken klanten buiten Schoonhoven. 
Met Aris Plaatsman koopt Frans in 1919 ook de 

Frans Groenen

Het verbouwde 

pand op de hoek 

Kerkstraat/Dam 

rond 1920.

Inzet:  

Sch.Courant  

28 april 1909

Van hoeden  
en petten tot  

Modehuis Groenen

14� Scoenhove  |  Nummer 12



zaak ‘in bedden, matrassen en bijbehoorende 
artikelen’ van J. Simons & Co aan Lopikerstraat 
28, waar dan het Eerste Schoonhovensche 
Beddenmagazijn de deuren opent.

Vroege dood
In 1922 overlijdt Frans plotseling op 42-jarige 
leeftijd. Anna blijft achter met acht jonge 
kinderen van 3 tot 15 jaar. Ze zet de winkel 
voort onder de naam Weduwe Frans Groenen. 
Als Anna 15 jaar later in 1937 overlijdt, zet een 
aantal kinderen de winkel voort. Het winkel
assortiment wordt in 1943 uitgebreid met 
(klein)meubelen, koffers, lampen en wand
versieringen en een paar jaar later wordt het 
naastgelegen pand erbij getrokken.  De 
vernieuwde zaak heet dan Magazijn Perfect.  
De meeste kinderen van Frans zijn dan al uit 
Schoonhoven vertrokken en in 1950 vertrekt 
ook de laatste zoon. Dan vestigt neef Jan 
Groenen zich op dit adres.  

Piet (1882-1942)
Jan is een zoon van Piet Groenen, de broer van 
Frans, die in 1905 vanuit Brabant naar 
Schoonhoven komt. Piet 
neemt het handelsbedrijf 
in ‘manufacturen, garen, 
band en galanterieën’ van 
Abraham Berkleij aan de 
Lopikerstraat 25 over. 
Hier start hij zijn textiel-
zaak P.J. Groenen. 

In 1917 koopt Piet het 
toenmalige bondshotel 
met stalhouderij Den 
Hoed op de hoek Kerk-
straat/Dam. Hij verbouwt 

Links:

Schoonhovensche 

Courant, 24 juni 

1919.

Voor Lopiker-

straat 53: Anna, 

zoon Wim, 

nichtje Cisca Bax, 

dochter An, 

Frans. 

Piet Groenen en 

zijn vrouw Gonda 

van Kemenade, 

met wie hij in 

1910 is getrouwd. 

Piet en Gonda 

krijgen vijf zonen 

en één dochter. 
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het pand tot 
winkel met 
bovenwoning. 
Daar verkoopt 
hij niet meer 
alleen confectie 
en manufacturen, 
maar ook 
bedden, dekens, 
vloerkleden en 
zelfs schoenen 
en pantoffels.  
Hij laat ook elk 
jaar als leuke 
reclame-actie 

Sinterklaas enkele dagen in zijn winkel logeren. 

Brand!
In de vroege ochtend van vrijdag 24 november 
1922 breekt een felle brand uit op de boven
verdieping van het pand op de Dam. De 
brandweer is spoedig ter plaatse met de  
nieuwe motorspuit en ‘met 5 stralen’ wordt het 
vuur bestreden. De oorzaak is vermoedelijk 
broeiing in kapok. Er is veel waterschade aan de 
goederen en het bedrijfsgedeelte. Piet voert 
direct een ingrijpende verbouwing door, die een 
fraai vernieuwd winkelpand oplevert. Gelegen 
naast de grote kerk is dit nog altijd een beeld
bepalend pand in het centrum van Schoonhoven. 

Door de jaren heen worden het ‘pak’ en de 
kruiwagen vervangen door bakfietsen en auto’s 
en er komen bedienden en vertegenwoordigers 
in dienst. Ook drie van de vijf zonen van Piet  

– Willy, Jan en Pierre – worden actief in het 
bedrijf. In 1927 neemt Piet een meubelzaak 
naast het stadhuis aan de Haven 35-37 over. 
Oudste zoon Willy en zijn vrouw runnen deze 
meubelzaak van 1939 tot 1962. Vader Piet 
Groenen overlijdt onverwacht in 1942 na een 
korte ziekte, hij is dan 60 jaar. 

Koopman
Jongste zoon Pierre Groenen is koopman in  
hart en nieren. Op zijn 16e begint hij al als rond- 
reizende stoffenverkoper. Hij gaat de boerderijen 
langs, waar hij naar eigen zeggen ‘duizenden 
kilometers stof’ verkoopt. In 1941 neemt hij de 
twee textielwinkels op de hoek van de Dam/ 
Kerkstraat en in de Lopikerstraat over van zijn 
vader Piet.  Na de oorlog trouwt Pierre met Ria 
Wewer, dochter van een zilversmid. Zij bouwen 
de textielwinkel uit tot een modern confectie
bedrijf. Zo wordt de winkelvloer op de Dam in 
1951 aanzienlijk vergroot door de boven
verdieping erbij te trekken. Het gezin gaat dan 
in Den Haag wonen, waar Pierre een winkel in 
damesconfectie ‘van zeer fijne allure’ heeft 

Tekening van het 

beeldbepalende 

pand van 

Groenen, hoek 

Dam/Kerkstraat.
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overgenomen: Maison Wally. In 1955 realiseert 
hij een filiaal in Alblasserdam, gevolgd door 
Groenen-warenhuizen in Papendrecht en 
Ridderkerk. Eind jaren ’60 opent  Pierre in Den 
Haag en omgeving verschillende modezaken 
onder de naam Frank. 

Modeshows
Pierre en Ria houden in voor- en najaar 
modeshows, waar ze tot begin jaren ‘70 mee 
doorgaan. Het bedrijf ontwikkelt zich tot een 
groot concern van 22 kledingzaken en 2 Hema’s 
met bijna 300 man personeel.  Er zijn dan nog 
altijd vertegenwoordigers in dienst die de 
klanten bezoeken. 

In 1977 verkoopt Pierre zijn winkels en neemt 
afscheid als koopman, naar zijn zeggen ‘het 
heerlijkste beroep dat er is.’ Dit is het definitieve 
einde van de firma Groenen in Schoonhoven.  
Op een fijn plekje aan de Lek met uitzicht op 
Schoonhoven, geniet Pierre van zijn pensioen 
tot aan zijn overlijden in 1991. 

Carin Groenen

Het logo van de winkel, beginjaren ’50

Natuurlijk een 
speldje!

Verzilverde lepeltjes, 
suikerscheppen,
asbakken, plateelvaasjes 
en de in die tijd populaire 
speldjes dienen als relatie-
geschenk om klanten te 
binden. Het was een rage 

in de jaren ‘60: speldjes verzamelen en ruilen. 
Verzamelingen die je in speciale verzamelbanden met 
gaatjes bewaarde en waar je beretrots op was. 
Hierboven zo’n speldje en rechts een lepeltje met een 
afbeelding van de winkel aan de Dam. 
Hieronder twee vaasjes van Schoonhoven Plateel  
met afbeeldingen van de twee Groenen-winkels, 
relatiegeschenken voor de gewaardeerde klanten. 
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Helpmekaar
In het midden van de negentiende eeuw ontstaan als gevolg van de opkomende 
industrialisatie veel maatschappelijke veranderingen. Overal in Europa worden door 
liberalisme en socialisme oude tradities verdrongen. Arbeiders leven vaak onder zeer 
slechte omstandigheden: lange werkdagen en lage lonen. Door geschoolde arbeiders 
worden initiatieven genomen om hun leven te verbeteren, de eerste vakbonden 
ontstaan en ook de eerste coöperatieve verenigingen. 

Coöperatieve verbruiksverenigingen werden 
vaak gestart door arbeiders die in de winkel 
van de coöp hun boodschappen deden. De 
winst van de cöoperatieve vereniging werd  
aan het eind van het jaar aan de leden 
(arbeidersgezinnen) uitgekeerd. Ook in 
Schoonhoven is deze ontwikkeling te zien.  

Hier ontstaat in januari 1900 de Coöperatieve 
Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging  
Helpmekaar. Deze wordt op 18 april officieel 
opgericht en op 17 mei 1900 bij Koninklijk 
Besluit goedgekeurd. Op het moment van 
oprichting van deze coöperatie zijn er in 
Schoonhoven maar liefst achttien  

Weduwe Van 

Wijngaarden- 

van Berkum 

Krips voor haar 

bakkerswinkel in 

de Koestraat (nu 

nummer 99).  

De  foto is tussen 

1904 en 1913 

gemaakt.
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broodbakkers gevestigd en nog eens drie 
banketbakkers.

Heteluchtoven 
Eén van die achttien broodbakkers, Antonie 
Bastiaan ‘t Lam, gaat met Helpmekaar in zee  
en gaat in eerste instantie vanuit zijn bakkerij 
op Havenstraat 25 het verkooppunt voor 
Helpmekaar bemannen. Daar wordt ook het 
brood gebakken zolang de nieuwe bakkerij op 
Havenstraat 31 nog niet klaar is. Op dinsdag  
21 augustus 1900 wordt deze door gemeente-
architect L.F. Redeker ontworpen en met een 
heteluchtoven uitgeruste bakkerij in gebruik 
genomen. De samenwerking met ’t Lam verloopt 
kennelijk niet goed, want na korte tijd wordt 
W.F. van Slijpe uit Groot-Ammers als bakker 
aangesteld. Eind 1900 wordt ’t Lam zelfs 
ontslagen en de broodverkoop naar de bakkerij 
op Havenstraat 31 overgebracht.

Voorzitter van het bestuur van Helpmekaar 
is vanaf het begin tot het einde in 1914 de jonge 
Hendrik Willem Versteeven (1875), zoon van 
loodwitfabriekdirecteur Johannes François 
Versteeven. De eerste jaren verlopen voorspoedig, 
maar allengs wordt het moeilijker om een 
verantwoorde bedrijfsvoering vol te houden. 
Schoonhoven is met ruim vierduizend inwoners 
eigenlijk te klein voor zoveel broodbakkerijen. 

Failliet
Bij het begin van de coöperatie melden zich 
circa honderd leden aan, dat aantal wisselt. In 
1911 zijn er bijvoorbeeld 137 leden. In de jaren 

dat er winst wordt gemaakt, wordt 
dividend uitgekeerd, bijvoorbeeld 3,5% 
in 1902 en in 1906 5%. Steeds met 
Pasen wordt aan de leden tegen een 
aanlokkelijke prijs ‘Paaschbrood’ 
aangeboden. Dat alles kan toch niet 
voorkomen dat het ledental terugloopt 
en de omzet zo sterk daalt dat de 
leden in 1912 met een noodkreet 
worden opgeroepen hun brood toch 
vooral bij Helpmekaar te kopen en 
niet bij de concurrerende bakkers.  
In januari/februari 1914 is een 
faillissement onontkoombaar en 
wordt de bakkerij gesloten en 
verkocht. Ze gaat over in de handen 
van S.N. Both & Co onder de 
veelbelovende naam De Goede 
Hoop. Verder dan de openingsadvertentie 
van 21 maart 1914 is het echter niet gekomen. 
De nasleep van het faillissement van Helpmekaar 
duurt maar liefst tot 1931.

Hans Korevaar

Het bruggetje 

over de 

Havensloot leidt 

naar het perceel 

Havenstraat 31, 

ten noorden van 

de Appelstraat 
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Vroeger was de ’scharensliep’ niet weg te denken uit het dagelijkse straatbeeld. Ook in 
Schoonhoven waren deze ambachtslieden actief. Naast de scharenslijper Rossen, wonende 
in de Halve Maan, deed in 1926 Piet Huiskes er als scharenslijper zijn intrede. Huiskes en 
zijn gezin kwamen uit Rotterdam en waren zogenoemde woonwagenbewoners. Ook de 
voorouders van Piet waren reizende lieden, in de 18e eeuw van Duitse origine, die 
beroepen als stoelenmatter, parapluhersteller en dus scharenslijper uitoefenden.

In de Schoonhovense Courant van begin  
20e eeuw werd er al regelmatig melding van 
gemaakt dat ‘woonwagens en hun bewoners’ 
een onderwerp was in het stadhuis. Het stads-
bestuur had grote moeite om overeenstemming 
te bereiken over de vraag waar de gezinnen hun 
wagens mochten neerzetten. De woonwagens 

(“soms wel 12 stuks!”) stonden in die tijd ‘op 
het Veer’, maar een deel van het gemeente
bestuur vond het een ontsiering van de entree 
van de stad. Toch kwam het gezin van Piet 
Huiskes met woonwagen nr. H-1173 ook op het 
Veer terecht. Piet kreeg zijn standplaats direct 
naast de opgang (later kwam er een trap) naar 

Huiskes: het slijpen 
in de genen

Frans Huiskes met 

zijn slijpkar op de 

dijk in Ammerstol 

(febr. 1944).  

Inzet: emaille 

naambordje en 

foto door Piet 

Huiskes Sr. als 

fotograaf 

gemaakt. Het 

nummer H1173 op 

de staart van het 

vliegtuig is ook 

het registratie-

nummer van zijn 

woonwagen
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de Wal, bij de Algemene Begraafplaats. Piet deed 
zijn ronde met de scharenslijpkar. Daarnaast 
verdiende hij de kost als fotograaf. Met behulp 
van een groot doek, waarop een auto of een 
vliegtuig was geschilderd, maakte hij foto’s van 
gezinnen of kinderen, alsof ze op reis waren. 

In 1957 moest Piet zijn woonwagen verhuizen 
naar de Groene Singel (achter de huidige 
Waterhof), waar hij op het terrein van zijn 
dochter Sientje Hoekwater-Huiskes de laatste 
jaren van zijn leven heeft doorgebracht.

Slijpkar
Van de vier kinderen van Piet bleven dochter 
Sientje en zoon Frans in Schoonhoven. Ook 
Frans ging met zijn slijpkar de Krimpenerwaard 
in om messen, scharen en ander gereedschap te 
slijpen. Hij zette deze dan op een centrale plek 
op een boerenerf, om van daaruit zijn werk te 
doen en gelijk de slijpwaar terug te brengen 
naar zijn klanten. Aan het einde van de dag ging 
hij op de fiets naar huis, om de volgende dag 
weer naar zijn kar te fietsen en zijn werk voort 
te zetten. Toen de slijpkar niet meer voldeed, 

bouwde Frans een kleine caravan 
met een fiets-aandrijving, 
waarmee hij de boer op ging en 
op weekmarkten stond. Reken 
maar dat hij daarmee veel 
bekijks trok!

Doorgaans trouwen kinderen 
van woonwagenbewoners ‘in’  
bij andere woonwagenfamilies 
om zo de familietraditie in stand 
te houden, maar Frans trouwde 
‘burgermeisje’ Cornelia de 
Bruyn en vestigde zich in de 
Waagstraat 8 (waar nu nagel
studio Stylz zit). Hij ventte niet 
alleen op straat; men kon in de 
Waagstraat ook slijpwerk 
inleveren. Hij sleep dan in een 
slaapkamer die omgebouwd was 
tot werkplaats. In de oorlogstijd 
hadden ook zij het niet breed en 
ze kregen regelmatig voedsel dat overbleef uit 
de keuken van de kazerne, waar zij naast 

Piet Huiskes Sr. (1882-1959) en zijn 

vrouw Baukje Blom (1885-1948) op de 

veranda van hun woonwagen

Links: Frans 

Huiskes met zijn 

fietscaravan.  

Rechts: Piet 

Huiskes Sr. op 

het Doelenplein 

bij de slijpkar 

van zijn zoon 

Frans
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woonden. In de jaren ’50 investeerde Frans in 
een busje, waarmee hij op standplaatsen voor 
ambulante handel en weekmarkten stond. 

Schaatsen slijpen
In 1958 kocht Frans het pand op de hoek van de 
Lopikerstraat en de Nes van de firma Brands. 
Daar breidde hij zijn assortiment uit met de 
verkoop van tondeuses, scheergerei en natuurlijk 
ook schaatsen. In de wintermaanden stonden de 
Schoonhovenaren tot buiten in de rij om er hun 
schaatsen om te ruilen of te laten slijpen. Hij 
was de eerste in de Krimpenerwaard die een 

goede ronding in een schaats kon slijpen, dus als 
er ijs lag werd er tot in de kleine uurtjes door
gewerkt om alle schaatsen op tijd klaar te 
hebben. Naast de winkel bleef hij ook markten 
‘draaien’, ook buiten de Krimpenerwaard 
(Gouda en Gorinchem). 

Frans kreeg twee zonen, Piet en Huig. Beiden 
hielpen al vroeg mee in de slijperij. In hun jonge 
jaren gingen de broers op de bromfiets zelf 
venten en thuis slijpen, om zo een handeltje op 
te zetten. Na zijn diensttijd wilde Piet voor 
zichzelf beginnen en kocht het pand Appelstraat 
13, waar toen cafetaria Koehoorn gevestigd was. 
Piet legde zich in het begin toe op de verkoop en 
onderhoud van grasmaaimachines, waarvoor hij 
een showroom inrichtte in het pand aan de 
Appelstraat. Voor het slijpwerk richtte hij zich 
voornamelijk op de boeren in het buitengebied 
rondom Schoonhoven. Piet had dus een andere 
klandizie dan zijn vader in de Lopikerstraat,  
die zich meer bleef richten op het kleinere 
huishoudelijke werk en schaatsen. Piet en zijn 

Reclamefolder

Frans Huiskes (rechts) en zijn schoonvader Huig de Bruyn 

op één van zijn standplaatsen
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vrouw Willy Brouwer betrokken na hun huwelijk 
de woning in de Appelstraat en daar werd de 
showroom omgebouwd tot winkel met hetzelfde 
assortiment als zijn vader Frans. Natuurlijk 
pakte Piet ook weekmarkten mee, o.a. die in 
Capelle ad IJssel. Maar als hij in een grote file 
voor de Algerabrug dreigde te raken, maakte hij 
rechtsomkeert en zette koers naar Ouderkerk 
aan den IJssel om langs de deuren te gaan 
venten.

Vierde generatie
In 1979 stopte Frans met zijn winkel en verkocht 
het pand aan Ton Viergever, die er een sportzaak 
startte. Inmiddels diende zich een vierde 
generatie Schoonhovense Huiskes als slijper 
aan: Piet’s zoon Marcel. Eerst ging Marcel met 
zijn vader mee op pad. Vanaf 1992 stond Marcel 
als zelfstandige op markten in Dordrecht, 
Sliedrecht, Nieuwegein en Zoetermeer. Andere 
locaties dan zijn vader, zodat zij elkaar niet 
beconcurreerden. In 1996 stopte Piet en nam 

Marcel Piet’s marktstandplaatsen in 
de nabije omtrek over. Wel ging Piet 
nog tot zijn overlijden in 2019 trouw 
mee met Marcel naar de markten. In 
Schoonhoven is Marcel inmiddels niet 
meer weg te denken van de week-
markt. Huiskes blijft dus een bekende 
naam voor het slijpwerk in de regio. Dat 
merkt Marcel ook soms in negatieve zin. 
Zo krijgt hij wel eens berichten over 
personen die langs de deur komen 
en zich voordoen als Huiskes en het 
zesvoudige tarief vragen.  

Beroepen als deze, net als  
bijv. klompenmaker en manden-
vlechter, beginnen toch wel een 
uitstervend ambacht te worden. 
Daarom is het zo mooi dat 
Marcel, weliswaar in deeltijd, 
met trots de familietraditie 
voortzet.

Ferry Mol en Marcel Huiskes

Het is schaatstijd - Een drukte van belang in de Lopikerstraat voor de ingang 

van de winkel van Frans Huiskes

Piet Huiskes Jr. en Marcel achter hun marktkraam (2003); 

inzet: Standplaatsvergunning Gouda van Frans Huiskes
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U
it de kunst

Corry Kooy, geboren in de zilverstad, schildert naar het leven. Vaak komen mens en dier 
in haar werk voor. Licht en beweging zijn ook een terugkomend thema, zeker als het 
licht zo beweegt als in de oudste zilverwerkplaats van Schoonhoven, nu ‘Zilver aan de 
Lek’ van Marianne Klarenbeek. Deze werkplaats dateert van omstreeks 1857. 

‘Aanvankelijk wilde ik in de werkplaats schilderen, met uitzicht op de tuin. Maar toen 
ik het licht binnen zag stromen besloot ik dat als onderwerp te nemen. Het maakte de 
compositie compleet.’ Corry  werkt in olieverf, pastel, aquarel, houtskool en inkt.

� Corry Kooy

H
et w

erk van Corry Kooy is te zien in haar atelier  

Lopikerstraat 57, hoek W
al, w

w
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.corrykooy.nl


